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De eerste dag school.
Ben je soms wat bang ?
Al die meisjes en die jongens,
en een dag ... duurt dat lang?

Kinderen : groot en klein

en blank en zwart en bruin.
Dag juf, dag vriend ...

Welkom ! Hier moet je zijn |




We vouwen onze handjes,
bij het begin van elke dag.
Wij danken voor al het fijne,
voor de vriendjes in onze klas.
We vormen samen één klasje,
we vormen samen één school.
We helpen waar we kunnen.

Ben jij soms in nood ?




De juf veegt vlug mijn traantjes.
Ben draagt mijn boekentas.
Hij verzorgt ook mijn knuffel,

die geef ik nochtans niet graag af.




In de klas werken we rond thema's:
winter, tijd en carnaval.

Ook de grote meisjes en jongens
leren en werken volgens een plan.
We werken met de computer
en werken aan eenzelfde lijn.
Die start bij de kleine kleuters
en eindigt als we groter

dan de meeste juffen zijn.




Niet altijd aan ons bankje
maar naar buiten als het kan !
Werken we vandaag in groepjes
of met twee klassen

als het even kan ?
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jongen

Je poes soms

Heeft

ij ?

heel graag leren

e bii

Je er een zusj

of heb

juf wil jou

De

es en de bij.

over de bloemef;]
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We zijn één klasje,

maar wat een verschil ...

tussen Mieke en Hannes,
tussen Pieter en Manil.
De één kan kleuren binnen lijnen,
de ander krabbelt wat.
We zijn allemaal anders ...

De juf helpt wel wat |
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boeken,
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ijh er nieuwe
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Juf gaat vlug bevragen

Z
of ze dit voor ons gebruiken kan

heeft men een nieuw actieplan




Wat ik doe nu in mijn klasje ?
Zal dat vlug vergeten zijn ?
Nee, de juf houdt al mijn werkjes
heel goed in het oog ...

Ze noteert dit in een boekje ...
en dat boekje

gaat met mij mee omhoog.




Soms twee juffen ... en één klas |
Voor wie gaan ze zorgen ?
Voor IEDER kind,

dat komt van pas |
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Af en toe komen mama en papa
eens kijken en luisteren in de klas.
Want ook zij
willen heel graag weten ...

hoe ik ben en werk, elke dag.
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Elke dag flink werken,
daarvoor gebruik ik mijn handjes en mijn hoofd.
Elke dag flink helpen ...
daar heb ik mijn hartje voor |
Samen een gelukkig klasje,

met Fien en Vince en alleman.
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We vieren ook feest
en zingen hip, hip, hoera |
Een stukje cake of koek

of wat dacht je van wat via ?
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Soms gaan de grote
meisjes en jongens
op stap naar de kerk
bij meneer pastoor.
Ze gaan er samen
bidden en zingen,
voor vrede en vriendschap

in koor.
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We zijn samen één klasje,
we zijn samen één school.
Groot en klein
leren van elkander.

De juf of meester

is ons idool |
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Visie van 'De boomgaard'.

Zoals een boomgaard een rijke verscheidenheid heeft aan bomen,
zo zien wij ook onze school. Geen enkel kind is hetzelfde, geen
enkel kind groeit even snel, iedereen is uniek en krijgt individuele

ontplooiingskansen.

Een stevige boom met voldoende plaats om te groeien. En zoals
een boom zich stevig vastankert in de grond, zo willen we ook van
onze kinderen zelfstandige, onafhankelijke mensen maken, zich

goed bewust van wat er rond hen leeft en beweegt.

Een boomgaard is een harmonieuze leefwereld van planten en
dieren. Deze waarde trachten we door sociale vaardigheden ook

aan onze kinderen mee te geven. We trachten een school fe zijn
waar ieder kind zich goed voelt en een eigen plekje vindt. De zorg
voor elkaar is voor onze school een belangrijk punt. De
kleurenpracht die de boomgaard in de lente geeft, kunnen we

vergelijken met de mooie verscheidenheid en multiculturele
verschillen die onze kinderen ons bieden. We kunnen van elkaar

heel wat leren.

Na de bloesems komen de vruchten te voorschijn. Eerst moeilijk
herkenbaar, wat aarzelend maar stilaan wordt het duidelijker.
Wanneer de boom voldoende groeikansen krijgt, wordt de vorm
van zijn vrucht herkenbaar. Onze kinderen zijn zoals de vruchten.

We helpen hen op hun tempo hun eigen weg te vinden en hen te
laten uitgroeien tot de persoon die ze in wezen zijn.

De volgroeide vruchten bevatten zaadjes in de kern van hun zijn.
Onze kinderen bevatten kennis en wijsheid. Deze zullen er later
voor zorgen dat niets van wat er komen gaat, verloren en zinloos

zal zijn.

We vormerv saumew éév boomgaowd,
grote evv kleine bomen bij elkaor.
De bloesems klewrer de bomery

exv begorvgen ong een hemels powrfum
Nadievw begint het groeien en rijpeny
leder nouayr eigen Voyrwy e giji.
O nevdiev de viruchten te oogsten

evnvverder huv eigen weg te-gaar.



